
Terecht 
 
‘k Heb al in Zierikzee gewoond 

Zwierf om en zette neder 

En zakte van de bult van Overijssel 

Provinciaal ten slotte naar de kont 

 

Toch weet ik Domweg waar ik hoor 

 

Nee, ik bedoel het niet zo stoer 

En ik waan mij heus geen groenteboer 

Maar ik weet wel waar mijn wortels liggen 

 

Ze wringen zich door Utrechts bodem 

Gewikt, verstrengeld en gewogen 

Een onsje méér – of dat misschien zou mogen 

Ik ben het zoontje van de kruidenier 

 

Niettemin moest het veertig jaar duren 

Eer mijn eigen pen mij schreef 

Te beseffen wat ik toen achterliet 

Of mijn oorsprong 

Pas gister tot me doordrong 

 

Haar heimweeën komen om het kwartier 

De stad baart mij opnieuw, geen zorgen 

 

De Dommekracht 

Van ’n paar grachten, huizen en die hoge toren 

Ik voel me als de stad waarin ik ben geboren 
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